
KKOSSERKE 

  
 

Maart – april    

 



 

 

 

Een paar praktische mededelingen: 

• De activiteiten op de KKOS beginnen om 14u. Soms gaan wij ook op 

verplaatsing voor een bepaalde activiteit. Daarom is het belangrijk 

dat de leden op tijd komen! Indien leden een kwartier te laat 

komen, kan gevraagd worden om terug naar huis te keren, tenzij 

ouders de leiding op voorhand verwittigen. Elke zondag neemt uw 

dochter of zoon ook 2 euro mee voor een drankje en chips. 

 

• Leden komen altijd in KKOS-uniform naar de KKOS. Verder is het 

ook belangrijk om kleren aan te trekken die vuil mogen worden. Na 

de KKOS (om 17u30) is er de mogelijkheid om KKOS-hemd, T-shirt 

en/of pull te kopen. Indien uw kind een Chiro rok of short wilt, moet 

u die zelf aankopen in de Banier (Aalst/Brussel), dit deel van het 

uniform is niet verplicht! Spreek hiervoor de leiding aan. 

 

• Deze digitale tijdschriftjes kan u om de 2 maand verwachten met 

informatie over de komende weken. Voor tussentijdse updates 

ontvangt u een mail als uw kind is ingeschreven. Daarnaast raden 

we ook sterk aan om Chiro KKOS op Facebook en Instagram te 

volgen voor zowel herhaling van die updates als foto’s van 

zondagen en andere activiteiten!  

 

 

 

 Hoe gaan we zondag naar de KKOS? 

In uniform!!!! 

 
 

Op een KKOS-zondag verwachten we dat je om 14u in je uniform klaarstaat 

voor een namiddag vol plezier! Een hemd en T-shirt zijn dus verplicht, een pull, 

rok, short is optioneel, maar zeker een aanrader voor in de winter         

Na de KKOS (om 17u30) is er de mogelijkheid om KKOS-hemd, T-shirt en/of pull 

te kopen. Spreek hiervoor de leiding aan. 

 

KKOS-t-shirt 
€10 

 

KKOS-hemd 
€40 

 

KKOS-pull 

 €35 

 



  
De KKOS gaat weer volop beginnen en de leiding is er alvast 

klaar voor. We gaan er samen weer top zondagen van 

maken, maar voor we daar mee beginnen zijn hier eerst 

nog een paar sfeerbeeldjes van afgelopen tijd.  ☺     

        

          

         



 

 

Pasen staat voor de deur! Kleur deze kleurplaat in en wie weet 

heeft de paashaas wel iets achtergelaten voor jou op de KKOS 

☺ 

 



  
KKOS NIEUWS 

 

15 maart - bakesale 

Volgend jaar gaan we met de oudsten op buitenlands kamp! Wat een avontuur seg! 

Maar om dat kamp zo leuk mogelijk te maken willen we graag wat extra centjes 

verdienen, dat doen we onder andere 15 maart met een bakverkoop! 

Elke groep waagt zich eraan om zondagnamiddag iets te bakken! Die lekkernijen 

kunnen diezelfde dag nog gekocht worden door de buren en ouders om 17:00  

Heb jij zin in een koekje, of steun je graag ons kamp? Kom dan zeker eens langs! 

PS: de koekjes worden voornamelijk los verkocht, breng dus zeker eigen Tupperware 

mee. 

 



 

 

 

 

 

 

 

28 maart – Back to t’ kelderken 

Hey allemaal! 

Afgelopen jaar vierden we ons 50jarig jubileum, daar merkten we dat 

de sfeer enorm terugkwam bij het weerzien van onze grote 

KKOSfamilie! 

Daarom nodigen we jullie, KKOSers, ouders, en iedereen die zin heeft, 

graag uit op ons volgende event: Back to 't Kelderken! 

Gooi de beentjes nog eens los in het Kelderken en kom genieten van 

onze minifuif die terug is van weggeweest! Voor wie liever gewoon 

gezellig iets komt drinken, geen stress! Er zal buiten een partytent 

met tafels en stoelen staan waar je op je gemak kan bijpraten. 

Meer info volgt op onze facebook en instagrampgina, tot dan! 

 

 



 

 

 

 

 
 

Agenda: 

ZO 15/3: bakesale 

ZO 22/3: KKOS + infoavond kampen 

ZA 28/3: Back to t’ kelderken 

ZO 29/3: GEEN KKOS 

ZO 05/4: KKOS 

ZO 12/4: KKOS + infoavond kampen 

ZO 19/4: KKOS 

ZO 26/4: KKOS 

 

 


